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T i n e k e  M o l s  

Kasteel 
‘k Stond hier als kind te zingen 

Op ’t podium nog wel 

Ook leerde ik hier schaatsen 

en dronk er chocomel 

Hier was ik jonge tiener 

in de soos speciaal voor ons 

Hier kuste ik die jongen 

Speelde op de gazons 

Hier gaf ik eens mijn ja-woord 

en beklom er de Donjon 

Ik zweefde naar de hemel  

in ‘n grote luchtballon 

Ik voerde hier de eendjes 

met dochter en met zoon 

Ik rookte er een jointje 

Dat was toen heel gewoon…  

Ik interviewde paters 

schreef over het prieel 

Ik struinde door de zolders  

bezag het Landjuweel 

Hier ligt mijn zoon te slapen, 

al maanden, antikraak 

Hier maakte ik veel foto’s 

ter lering en vermaeck 

En ‘’t kastael blie dromen… 

in d’aauwe binnengracht…”  

Komt er nog een bestemming?  

Ik huiver en ik wacht…  

(uit de bundel “Vers Verzonnen – vrolijke versjes van Tineke Mols”, april 2016)


