
Het Franse Lourdes, het Portugese Fátima, het Ierse Knock, Banneux en Beauraing in België. Ik noem 

er maar een paar. Het zijn bedevaartsoorden waar verschijningen van de Heilige Maagd officieel zijn 

erkend door de Rooms-Katholieke Kerk. De plaatsen trekken veel bedevaartgangers die er bidden voor 

genezing of voor bescherming tegen rampspoed. 

De plekken waar Maria volgens katholieken is verschenen waren nogal wisselend: op een muur, op de 

heide, in een grot. Om de Mariaverering dichter bij huis te halen werd de Mariagrot uit Lourdes vaak 

nagebouwd. In Mariahout staat er eentje midden in het dorp, maar ook in kloostertuinen kun je ze 

vinden. In Gemert staat zo’n Mariagrot in de voormalige tuin van klooster Nazareth aan het Binderseind. 

Het klooster bestaat niet meer en de tuin is inmiddels volgebouwd met woningen. Maar de Mariagrot 

staat er nog. Ooit stond er een Mariabeeld in, maar toen ik deze foto maakte was de grot leeg. Geen 

Mariaverschijning voor mij, veeleer een Mariaverdwijning. 

Mariaverdwijning
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