
Op de hoek van de Rooije Hoefsedijk en de Leemskuilenweg zag ik aan de rand van een weiland een 

kruisbeeld met een bankje erbij. Als passant wist ik niet wie dat daar geplaatst had en waarom. Met 

mijn historische kennis zocht ik voor mezelf een verklaring. Vroeger stonden er in de velden wel eens 

hagelkruisen. Boeren wilden daarmee hun gewassen beschermen tegen blikseminslag, hagel- en 

stormschade. Op Boekent staat een moderne versie van zo'n hagelkruis dat daar al in de middeleeuwen 

heeft gestaan. 

Zou dit ook een in ere hersteld hagelkruis zijn? Toen ontdekte ik een kleine plaquette achter op het 

kruis. Daar las ik wat de betekenis hiervan was: 'Ode aan Wim van der Kruijs (15-11-1921). Gemaakt 

door zoon Henk. Plaatsing: 21-09-2022'. Och, was dat niet de Wim die in 1965 het Mariabeeld uit de 

Ripse kerk van de sloop redde?

Geen hagelkruis dus. Eerder een herdenkingsmonument. Wat me opviel: Henk biedt Onze Lieve Heer 

betere arbeidsvoorwaarden dan de middeleeuwse hagelkruisplaatsers. Hij zette er een bankje bij, 

waarop Christus zo nu en dan kan uitrusten van dat gehang aan het kruis.

Uitrusten onder het kruis
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