
In Hof van Nazareth staat het gerestaureerde lijkenhuisje dat de zusters Franciscanessen in 1926 

lieten bouwen. Het stond oorspronkelijk bij de begraafplaats in de tuin van de zusters die in klooster 

Nazareth woonden. De meeste zusters die op dat inmiddels geruimde kerkhof zijn begraven, werden 

voorafgaand aan hun begrafenis in het lijkenhuisje opgebaard. Medezusters konden er waken en voor 

het zielenheil van de overledene bidden. 'Het was dus geen knekelhuis zoals abusievelijk nog wel eens 

wordt verkondigd', concludeerde Ad Otten in 2015 in Gemerts Heem. 

Een knekelhuis stond ook vaak bij begraafplaatsen, maar daarin werden de botten verzameld die uit 

geruimde graven kwamen. In dit keurig opgeknapte lijkenhuisje van klooster Nazareth lagen geen 

beenderen of skeletten die een lugubere aanblik boden. Dan vind ik het donkere 'nonnenpoortje' naast 

het lijkenhuisje veel angstaanjagender. Vroeger gingen de zusters door dit poortje om les te geven in 

de erachter gelegen huishoudschool. Nu staat er 'warning' op het deurtje geklad met daaronder de 

tekening van een of ander griezelig beest. Laat dicht, laat dicht, dat poortje, voor het monster hier gaat 

rondspoken.

Laat dicht, laat dicht
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