
Jarenlang zaten de Heren van Gemert aan het Ridderplein. Ik bedoel niet de familie van ridder Rutger en 

van de Diederiken, maar een restaurant van die naam. Natuurlijk was die naam een verwijzing naar dat 

oude adellijke geslacht Van Gemert, al gaf de uitbater er ook een andere betekenis aan blijkens foto's 

van bekende Gemertse mannen aan de wand. 

Tegenwoordig zit in hetzelfde pand Gastrobar Buskens; ook een verwijzing naar een stukje Gemertse 

historie. De patriciërswoning waarin de gastrobar is gevestigd, is in 1898 gebouwd door Gemerts langst 

zittende burgemeester Frans Buskens. Deze in 1853 in Someren geboren man was maar liefst 42 jaar 

burgemeester voor hij in 1933 in Uden overleed. 

Niet alleen zijn pand aan het Ridderplein, maar ook de grafsteen van de oud-burgemeester is bewaard 

gebleven. Die is na ruiming van het kerkhof achter de kerk Sint-Jansonthoofding bevestigd aan een 

muur naast de Latijnse School aan de Ruijschenberghstraat. In zijn geboorte- en overlijdensakte draagt 

Buskens de doopnamen François Karel. Op de grafsteen kreeg Frans de voornaam Franciscus in plaats 

van François. Is hier sprake van een Franse slag?

Met de Franse slag
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